REACTIE OP BRIEF ‘ADVOCATEN VOOR VREDFE’

Afgelopen week heeft een groep advocaten onder de naam ‘Advocaten voor Vrede’ een brief uitgebracht
waarin de Nederlandse overheid wordt opgeroepen het voortouw te nemen om Israél tot een staakt het
vuren te bewegen.

In de brief, die tijdens een demonstratie ook is voorgelezen, wordt Israél diverse oorlogsmisdaden
verweten. De brief geeft echter, op zijn zachtst gezegd, geen evenwichtig en juist beeld van de situatie.

De eenzijdige veroordeling van Israél is, gelet op hetgeen in het bijzonder op 7 oktober jl. in het zuiden
van Israél heeft plaatsgevonden en de afschuwelijke beelden daarvan, misplaatst en verwerpelijk. Mr.
Reinout Sterk, die de brief publiekelijk voorlas en vermoedelijk schreef, vergelijkt ondertussen Israél
publiekelijk met de nazi’s van Nazi-Duitsland. Een zeer pijnlijke vergelijking vanuit historisch
perspectief, die op geen enkele manier kan bijdragen aan ‘vrede’ waar dan ook.

Wij, een groep bezorgde advocaten, staan pal voor vrede in het Midden-Oosten. Wij zijn van mening
dat het schrijven van voornoemde brief het omgekeerde bewerkstelligt van vrede. De brief draagt juist
bij aan polarisatie van de discussie en escalatie van het conflict.

Wij staan pal voor de vrijheid van meningsuiting van individuen. De bewuste brief van dit weekend is
echter niet geschreven en ondertekend door individuen in privé, maar door personen in hun
hoedanigheid van advocaat. Door het initiatief ‘advocaten voor vrede’ te noemen, wordt geimpliceerd
dat (1) deze advocaten namens de beroepsgroep spreken en (2) dat zij een bijdrage leveren aan vrede in
het Midden-Oosten. Beide implicaties zijn onjuist. De brief zoals deze is geschreven draagt niet bij aan
vrede en de brief is niet geschreven namens de beroepsgroep.

Om die reden achten wij, ondertekenaars van deze brief, het van belang om de brief publiekelijk op de
sterkst mogelijke wijze te verwerpen. Wij vinden dat wij als advocaten de verantwoordelijkheid hebben
om de kernwaarden van de advocatuur uit de dragen en na te leven. Dat betekent onder meer dat we
integer handelen en geen onjuiste of misleidende uitingen doen.

Wij betreuren alle onschuldige slachtoffers in het conflict, zowel aan Isra€lische als aan de Palestijnse
zijde. We roepen op tot vrede in het Midden-Oosten, welke alleen kan komen als er verbinding ontstaat.
We hopen dat deze brief daaraan bijdraagt.



